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aç susuz yaşayabiliyor (26. sayfada hayvanın 37. Sayfada Pul ve Pulculuk 24. Sayfada Ağaçkakan 40. Sayfada 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Sevgili Çocuklar. 


Bu yıl ilkokulu bitirip orta okula, ortaokulu bitirip liseye gidecek pek çok okurumuz ve üyemiz var, Onları candan kutluyor ve başarılar diliyoruz. 


Sınavla öğrenci alan okullara giren ve sınavı kazanmalarında derginizin de çok yardımı olduğunu 'bildiren üyelerimizin çokluğu bizi sevindirdi. 


Sınava giren bütün okurlarımızın sınav sonuçlarını, hangi okula gideceklerini öğrenmek istiyor, mektuplarını bekliyoruz. 


Bu sayıda size yepyeni bir çizgiroman sunuyoruz. Bu, vaadettiğimiz ve ardarda sunacağımız yenilik - lerden sadece bir tanesidir: Komançi. 

Dünya çapında ünlü bir ressam olan Hermann Greg'in çizdiği "Komançi"' serisini merak ve heyecanla 


okuyacaksınız, "Kötü"'nün cezasız, "İyi"'nin ödülsüz kalmadığını göreceksiniz. Kovboy türündeki bu roman boş zamanınızda sizi eğlendirmek, biraz hayal gücünüzü arttırmak içindir. Ama size, belgesel nitelikte çok yararlı şeyler öğreten, aynı zamanda heyecan verici romanlar da hazırladık. Bunları yakında birer birer sunacağız. 

Mutlu yarınlar sizin olsun sevgili çocuklar. 
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HER OSMANLI PULU 
DEĞERLİ MİDİR? 


Bütün dünyada genellikle iki tür pul kullanılır: Posta pulu ve resmi (Damga) pul. Ülkemizde ve birçok ülkede koleksiyonu yapılan pullar posta pullarıdır. Osmanlı devrinde kullanılan pullardan da sadece posta pulları, pulculuk yönünden değer taşır. Şurada burada, eski evraklara 


DİKKAT! ANSİKLOPEDİ EKLERİNİN HER FASİKÜLÜ ELİMİZDE YOK! 


Dergimiz tarafından yayınlanan Keşifler ile Padişahlar Ansiklopedisi- nin şimdiye kadar çıkan her fasikülünden bir miktar ayırarak isteyenlere gönderiyorduk. Ancak gösterilen büyük ilgi karşısında bu fasiküller bitti. 
Ne yazık ki, bundan sonra eksiklerini tamamlamak isteyen okurlarımıza bu konuda yardımcı olamayacağız. Şimdilik biten fasiküller 2. ve 3. fasiküller (1979'un 46 ve 47 sayıları) dir. 
Bunun dışındaki istekleri ise bir süre daha karşılamaya devam edeceğiz. 
Bizden eksik sayılarını isteyen okurlarımızın bunlara dikkat etmelerini rica ediyoruz. 


Alihan EKİNCİ 


Yusuf ÖZER 


yapışık olarak bulunan Osmanlı pulları koleksiyoncuları ilgilendirmez. 
Maliye* Pulu da denilen Osmanlı döneminin resmi pullarına her yerde rastlamak mümkündür. Pul meraklıları, ellerine geçirdikleri Osmanlı pullarının öncelikle damga pulu olup olmadığını araştırmalıdır. 


BAZI YABANCI MALLARDA GÖRÜLEN “MADE IN TURKEY” YAZISI 


“Yabancı bazı araç ve gereçlerin üzerinde “Made in Turkey” yazısı bulunuyor. Böyle ürünler Türk malı mı değil mi?” diye soruyor bazı okurlarımız. Yabancı etiket taşıyan fakat üzerinde Turkey yazan mallar Türkiye'de yapılır. Ancak üzerlerinde yabancı marka bulunması, satışı arttırması odüşüncesiyledir. Aslında Türkçe marka daha iyidir. 


Almıla ÖZDEK O Hakan TÜRKYILMAZ 


Alihan ÇELİK 


İsmail DEMİREZEN 


LE na Öz” 
'dek, Hakan Türkyılmaz, Yadigâr özdemir, Zevki Tüfekçi: İZMİR" den: Betül Güvenç, Oktay Özcan, KONYA'dan: Halli Kunt, ELBİS-TAN'dan: Hayri Balta, KAYSERİ' den, Ayşe Koçak, AKŞEHİR'den Celii Erkun: BEŞİKDÜZÜ'nden: ömer Yılmaz: SAFRANBOLU' dan: Ayhan Akıncı, MUDANYA" dan: Ayhan Sert, İsmet Çelik, KIRIKHAN'dan: Ekrem Akar, ADANA'dan: o Taner oGüldağı, Mehmet Kocabaş, Mehmet Sarmuş, SİVAS'tan: Alihan Çelik, BOZCAADA'dan: All Hakan Türkay, MİLAS'tan: Hatice Köse, ÇORUM'dan: Gürcan Nasıfoğlu, CEYLANPINAR'dan: Bayram Büyük. 


TENGİZ'DE GEÇEN KARAGÖZ İFADESİ 


Bazı dikkatli okurlarımız Tengiz Han çizgi romanımız da geçen “Burada Karagöz mü oynuyor!” ifadesini yadırgadıklarını belirtiyorlar. 
Bu okuyucularımıza göre, bir gölge oyunu olan Karagöz Tengiz'in yaşadığı devirden çok sonraları ortaya çıkmıştır. Hemen belirtelim ki, Karagöz adı Osmanlılar devrine aittir ama, gölge oyunlarının tarihi çok eskilere dayanır. .Çinlilerde ve Orta Asya Türklerinde de Karagöz'e benzer gölge oyunları vardı. Çizgi romanda işte bu gölge oyunları hatırlatılmak isteniyor. Konuyu daha iyi vurgulamak için de herkesin bildiği gölge oyunu kahramanı Karagöz adı kullanılmıştır. 
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Şükrü ADAR 


Mustafa ÇELİK 


Mehmet KOCABAŞ 


GİDİLİR. 
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“ BUZLU BİR GAZOZU 


ANCAK KAYGISIZ GA- 

LERİSİNDE içebilirsiniz a emr i 
«NEFİS 


ÖZET: ti Türkiye aleyhine Çalışan Eaşiz şirketine Karşi Marskâte Şe $ Çalışmış fakat başaramamıştı. Volkan da şirketin genel merkezina& girmiş akları almıştı. Dönsrken de şirketin gene! markezini bombaladı. Uçakla kaçarikan arkalarından iki uÇak dana havalandı. Şimdi ds havada ölüm kalım savaşı başlamıştı... 


DİKKA Yö aLTIMIZDA NOLKAN , BELLANCA TİPİ UÇAĞIN ALTINA DALIP ATIŞ AÇISINDAN KAYBO SA GALIBA, | GIKTIKTAN SONRA DAR BİR DÖNÜŞLE YANDAN SALDIRDI... 
Di z — > 


LİNDA'NIN (ATIŞI İSABETLİ OLDU... 
KURŞUNLAR CAMI PARÇALADIKTAN SoNGA PLOTU BULDU... 


PİLOTSUZ KALAN 
BELLANCA 


NE PARGA- , Vİ| soL MOTOR İSABET LANMIŞT 


HIZI KESİP BİRAZ 
ALIP DURDU VOLKAN. ALÇALARAK US- 

İ Z si NE YAPACAĞIZ ? TÜMÜZDEN GEÇ- 

| Z MEK ZORUNDA 
Z BIRAKACAĞIM 


|| TAM ÜSTÜMÜZDEN 
GEÇERLER KEN 
ATEŞ ET LİNDA. 

—AN BENZİN DEPOŞUNU 


EYVAH, BENZİN 
DEPOMUZ TSA- 
BET ALDI./ 


HANGİ TP 
UÇAKLA 


GİZLİ ÖRGÜT 7 BU Ni BİR 
İl BIR ORDUYLA PERS OLDU 
VE HANGİ | SAVAŞMIŞ GOBİ KOŞULLAR- . 
DA OLURSA 


AHIRPALAND 
OLSUN 


ŞİMDİ , BU SAKAT UÇAKLAİ| BEN DE SENİNLE BİRLİKTE AMERİKA'DAN A /ZATEN BÜTÜN BU OLAN-NEREYE SALT LAKE CİTY'E || AYRILACAĞIM... GANGSTERLERİN KASASIN- LARDAN SONRA AMERİ-GİDECEĞİZ ULAŞMAYA ÇALI- DAN ALDIĞIM DOLARLARLA BAŞKA BİR KA'DA YAŞATMAZLAR SACARZ... O- ÜLKEDE YENİ BIR HAYATA BAŞLARIM. SENİ LİNDA. 
RADAN NEW | Xx 
YORK'A 5 
GEÇERİZ. 


BÜTÜN ALAN 
YANDI... MAH- 
VOLDİ 


NU KONTROL 
ALTINA 

ALIN! O. 
TÜRK'Ü 
AMERİKA'- 
DAN Ççık- 
MADAN 
TEMZ- 
LEMELİ- 
| VIZ. 


VOLKAN NE LİNDA 
NEVADA ÇÖLÜ ÜZEKİN- 
DE UÇUYORLARDI.. 


YOLCULUK 8u- 
RAYA KADAR... 
GÖLE MECBURİ 

T ME YAAA - 


NOLKAN UCAKTAN BİR HARİTA R BİR ANAYOLA NE BİR PUSULA ALDI NEYA KASABAvd ş YA KAPAR 
Di YÜRÜYECE- 
5 6IZI, 


J Lİ sik > 
EAGĞLE'IN TÜRKİ-AJANLARININ LİSTESİ VA 


ÜSTÜMÜZDE BU YAKlcI GÜNEŞ Pilkizsın GÜNES N YÜRÜMEK ÇOK ZOR. ALTINDA ŞAAT- 


SUSUZLUK TAN 
BANLDA... 


ESKİDEN GöLPE KALAN KONBOYLAR VOLKAN BIÇAĞIN! ÇIKARIP BIR KAK-KAKTÜSLERİN SUYUNDAN YARARLANIFİ TI m ia) TLİS5 KESTİ. 
LARMIŞ.. BS 7 
a i Lİ 


NOLKAN DA. KAKTİİS PARÇALARINI EMEREK SUSUZLUĞUNU  GİDER- 
MEYE ÇALIŞTI... 


YİRLÜİYEBİLE- 
CEK MİSİN 7? 
İ 


ORADA DİNLE - 
NİRİZ... DAYAN 
BİRAZ... 


ÇÖLE DAYANMANIN 
HERKES IçİN BİR 
SINIRI VARDIR... 


e KULAKLARIM Mİ UĞUL 7 
3i- YOKSA BLI BİR CİP SESİ Mi 


Nİ 
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>. 


HEEY/ DOLAŞMAK İÇİN 
ÇÖLDEN BAŞKA YER BULAMADINIZ Mi? 


DEVAMI HAFTAYA 


YAZISIZ 


YAZISIZ 


—İ 


DEĞİŞİK BİR ÖRNEK 


Sinemacılık Akademisini ziyarete giden ünlü Alman Rejisörü Josef von Strenberg'e öğrenciler şu soruyu sordular: 

-İyi bir rejisör olmak için ne yapmalıyız? 

Ünlü rejisör cevap verdi: 

-Birkaç tane yabancı dil öğrenmelisiniz. Bunlardan biri mutlaka eski medeniyetlerin dili olmalı. Felsefe ve 


-Oğlum bana teybimi getirir misin? 

-Sorma o baba, 


ben onu dün arkadaşıma ödünç ver- 


miştim. 

-Öyleyse  arabayla şöyle bir dolaşıp geleyim. 


-İmkânsız baba ağabeyim az önce arabayı alıp gitti. 

Baba şaşırmıştı: 

-Bari biraz yürüyüş yapayım, dedi. Tabii ayakkabılarımı kimse almamışsa... 


sanat tarihini çok iyi bilmelisiniz. 
Kültürünüzü arttırmak için de hergün en az üç saat okumalısınız. 

Öğrencilerden biri şaşırarak sordu: 

-Peki siz bu söylediklerinizi yaptıniz m1? 

Strenberg gülümsedi: 

-Yoo, dedi, Ama sizin gibi “Nasıl iyi rejisör olunur?” diye sormadım. 


— Ne kızıyorsun dostum , öyle güzel uyuyordun ki, uyandırmaya kıyamadım. 


ORTALIĞA DUMAN 
ATTİRİYORMUŞ 


Köylü arkadaşına: 
-Şehirde senin bacanağı gördüm, dedi. 
Vallahi ortalığa duman 


attıriyordu. lüğü, 


A, 
Ve vik 


A, Ve ye: 
vk. Ma, 


— Bu civarda en çok dikkat etmen 


gereken yer de burası.. 


al e a ei Şe EE. 
HERŞEYİ İNCEDEN İNCEYE 


DÜŞÜNÜNCE 
Sİ ii İN 


Amerikalı bir tüccar çiftliğini satmak için Dallas'a gelmişti. İşi bitince, dönmeden önce karısına bir telgraf çekmek istedi: 


“İyi fiyata sattım. Yarın geliyorum. Selâmlar.” 

Telgrafı bir kere daha okuyunca, “İyi fiyata sattım demeye ne gerek var sanki” dedi. “Koskoca çiftliği ucuza satacak değilim yal” İyi fiyatı kaldırdı. 


Bu defa, “Sattım” a ne lüzum var diye düşündü. “Zaten buraya 


-Deme yahu! Aferin. İşi neymiş peki? 


-Belediye o çöpçü- 


— Garson bey! Bir makarna daha lütfen! 


SİNEMADA 


PİLOTUN BÖYLESİ 


Uçak bozulmuştu. 
Panik içindeydi bütün yolcular. Pilot hemen paraşütünü takıp yolculara seslendi: 

. Hiç telâşa gerek yok arkadaşlar, Ben yardım istemeye gidiyorum. 


İl 
| Bir sinema salonunda kadın, 
kocasının kolunu dürterek önlerin- de oturan yaşlı beyi gösterdi: -Adama bak, bir güzel Uyuyor, Kocası sinirlenerek: 
-Hay Allah, dedi. Bunun için mi beni uyandırdın? 


satmaya gelmemiş miydim?” Sattı i AHEESİ | z 


mı da sildi. 
Yarın geliyorum.. Bu iki kelime de gereksizdi gerçekte. Zaten üç 


gün içinde döneceğini söylemişti. Gi 

Karısı ertesi günü geleceğini biliyor- DE) > EĞ 
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Kala kala “Selâmlar” kalmıştı. EE “Bu da sık tekrarlanan bir kelime” , diye mırıldandı. “Telgrafta hiçbir önemi olamaz.” 

Derken elindeki kâğıdı yırttı ve postahaneden çıktı. 


YAZISIZ . 


GECE vardiyasından sonra, biraz hava almak için dolaşmaya çıkmıştı. Alaska'da petrol boru hattı yapımında çalışıyordu. Yorucu bir işti yaptıkları. Bu tür gezintiler yararlı oluyor,kasları açılıyor,biraz olsun rahatlıyordu. 


Bir ara gözü ilerideki ren geyiği boynuzuna ilişti. Boynuz hayli büyüktü. Altı çatalı vardı. Ama ikisi kırılmıştı. Eğilip aldı. Sağına soluna baktı.Ve işte ancak o zaman kamptan hayli uzaklaştığını farketti. 

Duyduğu hafif bir sesle irkildi. 
Elli metre kadar uzağında bir kurt ona bakıyordu. Durdu. Kurt ise yürümesini sürdürdü. Yaklaştı, yaklaştı... Aralarında pek az bir mesafe kalmıştı ki, durdu. Yere uzandı. Dikkatle bakmaya başladı. 


Kurtun hareketlerini izleyen adam, süratle çevreyi bir daha göz- 


Duyduğu hafif bir sesle irkildi. 

Elli metre kadar uzağında bir kurt ona bakıyordu. 
Kurt yaklaşmaya başladı. 
Adam, korktuğunu belli etmek istemiyordu. 
Fakat, saldırıdan kurtulma ihtimali çok azdı 


den geçirdi. Görünürde, saklanabileceği bir kovuk, tırmanabileceği bir ağaç yoktu. Fakat etrafta bir başka kurt da görünmüyordu. Cebindeki çakının dışında tek silahı, elindeki boynuzdu. 


Kurtla adam, bir süre birbirlerini süzdüler. Adam, bu işten nasıl sıyrılacağını düşünüyordu. o Gerçi kurtlar çok aç olmazlar$a ender olarak saldırırlardı. Fakat bir defa da saldırdılar mı, kurtuluş kolay olmazdı. Kaçarak uzaklaşmasına da imkân görmüyordu. 


Kurt birden ayağa kalktı. Biraz yürüdü. Yaklaşık 35 kilo ağırlığındaki boz renkli kurt, adamın etrafın- da dolaşmaya başladı. Güçlü bir hayvan olduğu belliydi. 

Adam, elindeki boynuzun ucunu sivriltebileceği bir kaya aradı. 
Yoktu. 


Ürktüğünü, hayvana hissettirmemeye çalıştı. Çünkü korktuğunu anlarsa, bu saldırıdan kurtulma ihtimali çok azdı. Saldırıya ugtarsa, boynuzu, hayvanın gövdesine vurmaya çalışacaktı. Çünkü kazara boynuz, hayvanın çok sert olan “başına çarparsa kırılabilir, onu, büsbütün silahsız bırakırdı. 


Kurt, aradaki uzaklığı bozma: dan çevresinde dönmeye devam ediyordu. Birden durdu. Bu defa yürüme yönünü değiştirmiş, doğrudan doğruya adama yaklaşmaya başlamıştı. 


Adam da kurta doğru yürüdü. 

Adamın, üzerine geldiğini gören kurt, önce durdu, sonra geri dönüp aralarındaki mesafeyi biraz o Bu hareket adami cesaretlendirdi. 


Kurtun üzerine yürümeye devam etti. Aralarındaki mesafe onbeş metreye kadar inince, kurt birden geri çekilmeye başladı. 


İşte başarmıştı. Cesaret sınavının galibi o idi. 

Bu defa kurta arkasını dönüp, ağır ağır kampa doğru yürümeye koyuldu. Saatler gibi gelen bir kaç dakika sonra, başını hafifçe geriye çevirdi. Kurt hareketsiz kalmıştı. 
Aralarındaki açıklık da 60-65 metreyi bulmuştu. 


Tekrar yürümeye başladı. Bir daha başını çevirip arkaya bakmaya karar verdi. Nasıl olsa kurt, kendisini takip edecekti. Beş dakika kadar sonra, bir dere yatağını geçerken, dayanamayıp ardına baktı. Bir an gözlerine inanamadı. Kurt peşinden gelmiyordu. 


İlk defa o zaman kendini emniyette hissetti. Galiba hayatını, kendine güven veren geyik boynuzuna borçluydu. Boynuzu bulmamış olsa, cebindeki küçücük çakıya güvenip, kurtun üzerine yürüyebilir miydi? Hiç sanmiyordu. 

Birden burnuna kızarmış ekmek kokusu geldi. Kampa ulaşmıştı. 

Boynuza bir kere daha baktı. 
Onu yanında götürürse, hayatını borçlu olduğu şeyin, zamanla anlamını yitireceğini anladı. Boynuzu, var gücüyle olabildiğince uzağa fırlattı. 

Ve kararlı adımlarla kampa doğru yürüdü. 
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Gençlere destek olursak 


biz de büyük başarılar sağlayabiliriz 


OLİMPİYAT Oyunla: 
rında Balkan ülkeleri sporcularının elde ettiği başarılar sporumuz için büyük bir ders olmaktadır. Moskova 
da Bulgaristan toplam 40 
madalya ile ülkeler sıralamasında 3. olurken, 25 
madalya ile Romanya 7. 
sırayı almış, 14. Yugoslavya 9, Yunanistan ise 3 madalya kazanmıştır. 


II. Dünya Savaşından hemen önce ve sonrası Balkan ülkeleri arasında biz de sporda söz sahibi idik, Balkan Oyunlarında atletizmde dahi şampiyonluk kazandığımız olmuştu. Hele güreşte hepsinden üstündük. Bütün madalyaları da topluyorduk. 


Bulgar 

ağır 

siklet haltercisini bir 

rekor denemesinde görüyorsunuz, 
Son 
Olimpiyatta 
Romenler 


ve 
Yugoslavlar da çok başarılı idiler, 
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Moskova Olimpiyatları. 
Balkan ülkelerinde sporun hızla ilerlediğini gösterdi. 
Bizim için yapılacak iş, şimdilik Balkanlar seviyesine ulaşabilmektir. Bugün çeşitli Balkan şampiyonalarına katılmaktayız, bazılarında başarılar sağlıyoruz. 
Özellikle gençler arasındaki yarışmalarda yüzümüz gülüyor. Bu durumda hiç de ümitsiz değiliz; Bugünün gençleri yarının büyükleridir. Ancak bu gençlerin üzerine düşmek, onların gelişmelerini, ilerlemelerini sağlamak gerekir. Balkan ülkelerinin spor seviyesine ulaşmak spor hamlemizde, 


ilk hedef olacaktır, bekliyoruz.... 


Lüleburgaz bileniyor. 


MiLLi TAKIMIMIZI 
ZOR GÜNLER 
BEKLİYOR 


O 


İlk 

maçımıza 

2 aydan az 
zaman kaldığından işi sıkı tutmak gerek 


Milli takımımız 1982 Dünya Kupası'nın eleme grubundaki ilk maçını 24 Eylülde kendi: seyircisi önünde İzlanda ile oynayacak. 
Grubumuzun en zayıf takımı karşısında yeni Milli takımımızın gücünü, iyi ve kötü yönlerini göreceğiz, fakat bu zamana kadar teknik yöneticilerin de futbolcuların da işi bir. hayli zor. Çeşit çeşit sorunlar Milli takımımızı beklemektedir: 


Belçika'daki Erhan Önal;Ergin milli takımımıza yine alınabilecek : durumda olabilecekler mi? Olsalar' bu 2 oyuncu ne zaman ve nasıl. 
kadroya katılıp çalışacak? 


Bu yıl Rusya, Çekoslovakya, İzlanda ve Galler ile maçlarımız var 


Geçen yıllardaki kadrolardan yetenekli gençler var: Serdar, Cem, Necdet, Mehmet Ekşi, Sedat |1l gibi. Bu yıl bunların arasına Fenerbahçeli Mustafa, Galatasaraylı B. 
Metin, Cengiz, Trabzonsporlu Tuncay, Rizesporlu Osman, Sinan, Zonguldaksporlu Ayhan, Altaylı Bilal, Bursasporlu Erdinç, Eskişehirsporlu Serdar, Tayfun ve diğer başka gençler katılabilecekler mi? 


Çok dikkatli gözlemler sonunda Milli takım adaylarımızı belirlemek ve ciddi bir çalışma düzeyine sokmakla grubumuzda finaller için şans arayabiliriz. 


Yılların İzmirspor'u bu defa çok hırslı 


Samsunspor kolay lokma değil. 


© İkinci ligde müthiş bir yarış, 


BU yıl Türkiye 1. Lig'den daha çok Il. Lig'de çetin bir şampiyonluk mücâdelesi yapılacak. Bunun da sebebi 3. Lig'in kaldırılması, 2. 
lig ile birleştirilmesi ve 2. Lig'in 3 
ayrı grup içinde oynanmasıdır. 
Son anda bazı değişiklikler olmazsa 2.. Lig takımları şöyle gruplaştırılmışlardır: 

A GRUBU 


spor, Balıkesirspor, Bandırmaspor, Denizlispor, Eskişehir Demirspor, Göztepe, Ispartaspor, İzmirspor, Karşıyaka, Konya İdman Yurdu, Konyaspor, Kütahyaspor, Manisa spor, Ödemişspor, Tirespor, Yeşilova. 


Altınordu, Antalyaspor, Aydın- 


lespor, Kırklarelispor, Lüleburga spor, Ankara Gücü, Sakaryaspor Sarıyer, Şekerspor, Tel 


Vefa. 


Giresunspor, runspor, Mala 
Samsunspor, Sebat | spor, Tarsus İdm. 
spor, Urfaspor.. 


KORKUSUZ BADİ'NİN MACERALARI 


Alda'an Ayı 6 


Karayele'ye binen Katlin &v- 


ÖZET: Katlin'in tek düşüncesi Karayele'ye binmektir. Fakat babası müsaade etmez. Bir gün sabah erkenden, den uzaklaşmıştır. Yokluğu anlaşılıncada ailesi onu aramaya Çıkar... 
ad 


Sinuk elin- den geleni | 


il lin'in atesini birkürlü düşüremiyordu... 


ZN 


b ) 
ZN NA Ğ a 
N 


İYİLEŞE-| # 
| CEKSİN 


ei e > 
| Sili A e ağ e 
DEVAMI HAFTAYA 


Televizyonda ne kaçan kaldı 


Son yıllarda TV' 
de üstüste gösterir meye başlayan polisiye diziler özellikle çocuklar üzerinde kötü tesirler uyandırıyordu. Sonunda 
1 TV idarecileri 
ii buna bir son vermeyi düşündü. 
Yukarıda sevilen "“Columbo"' "Polis Dosyası"'ve 
"Kadın Polis" 
dizilerinden sahneler görülüyor... 


ne de kovalayan... 


NEDENSE vurdulu-kırdılı dizilerden bir türlü vazgeçemeyen TRT, sonunda bu tutkusunu bıraktı. Artık son birkaç aydır baştan sona kovalamaca ve kavga sahneleriyle dolu diziler görünmez oldu. 


Beyazcamda eskisi gibi gangsterlerin bol tabancalı ve otomobil kovalamacalı görüntülere pek rastlanmıyor. Durmadan kötü adamların peşinde koşan kadınlı-erkekli polisler de yok artık. 


Seyircilerin polisiye dizilere bayıldıkları bir gerçek. Ama ya yeni yetişenler, gençlerin durumu? 
Yetişkinlerin bile farkına varma- dan bozulan sinirleri, macera duygusu aşılanan gençler? 

TRT'nin bu konuda bilinçli karar aldığını “Saint'in Dönüşü” 


adlı polisiye diziyi geç saatlerde oynatmasından anlamak mümkün. 

Bu gidişle ölçüsüz vurdulukırdılı filmler devri son bulmuş oluyor. Gerçekte ruh hekimleri de polisiye dizilerin sık sık ekrana gelmesinin zararı üzerinde birleşiyor 


«Spock» 


Uzay Yolu'nun unu- 


tulmaz yıldızı Leonard adını Nimoy hayranlarının kenunutana disini Mean sor Mi Spock" diye çağırdığını çok duyunca oyun gücünü İspatlamaya karar verdi. 
kızıyor Yıllardır üst üste birbi- 


rinden başarılı karakter rollerine çıkan oyuncu son filminde başarıyla 


canlandırdığı . yaşlı 2dam tiniyle bu iddiasında ne 


kadar haklı olduğunu gösterdi. 


Telev 


Evİzyen Sinema Mözik Telev 


evizyan 


Atilla Atasoy'un iki düşü var 


TT omuz ayının son günlerinde 
Bursa'da . Yedeksubay olarak yaptığı vatani görevinin | bitmesiyle tezkere alan, sanatçı 
“İlk işim (evlenmek. 
Çünkü askerlikten sonra insanda (birtakım 


düşünceler değişiyor” diyor. Sanatçı bu arada müzik çalışmalarını 


Nazan Şoray 


«Hal Hal» diyor 


başka bir şey demiyor 


TÜRK Hafif Müziği sanatçısı Nazan Şoray'ın "Hal Hal" adlı parçası bilindiği gibi hemen hergün radyoda çalıyor ve plak listelerinin ön sıralarında yer alıyor. 


Uzun bir bekleyişten sonra Barış Manço ile çalışmaya başlayan. Şoray, bu parça ile kendisini müzik dünyasına kabul ettirdi. 


N 


da hızlandıracağını sözlerine ekliyor. Şu günlerde bant doldurmak için stüdyoya giren Atasoy, bütün ha- 


zırlıklarını o tamamladıktan sonra TV de bir solo program yapmayı tasarlıyor. 


Nazan Şoray 


Şoray, "Uzun bir ça- getirdim. Parça hayli ilgi Sanatçı gibi TV de devamtopladı. Şimdi ikinci bir lı solo programlar yapa- 


lışma sonucu bu parçayı Barış Manen ilamavdana 


amacım Var. 


O da her bilmek" diyor. 


İlhan İrem'in 


hesabı.. 


ASKERDE olduğu süre içinde küçükler için iki beste yapan ve bunları terhis olur olmaz plağa doldurmayı (o tasarlayan İlhan İrem'in bu isteği 

İ iki ay sonraya kaldı. Çünkü sanatçının askerliği iki ay daha uzadı. 

İlhan İrem askerliği sırasında sık sık İstanbul'a geliyordu. Ancak sanatçı bu gelişlerinde bir görev çıkarıyor, böylece izin kullanmamış oluyordu. 
Ve İrem izin kullanma- dan askerliğinin biteceği- 


ne inanıyordu. Ne var ki evdeki hesap çarşıya uymadı. İlhan'ın o görevli geldiğini sandığı İstanbul seyahatleri hep izine sayılmıştı. Böylece Sanatçının askerliği iki ay daha uza- 


Sigaranın zararları pullara konu oldu 


BAZI pul serilerinde belli bir amaç güdülür. Bunun son örneğini sigaranın sağlığa verdiği zararı 


belirleyen pullarda görmek mümkün. 


Fransa, San Marino ve Bophuthatswana'nın resmi görülen pullarında konu olarak sigaranın zararı ele alınmış. 


İ 


Pul tüccarlarını titreten kampanya 


Kara leke |l 


ul koleksiyoncularının istismarını önlemek için dünyanın en etkili filâteli derneği'*American Philatelic Society”, kısa adıyla “APS”- nin “Kara Leke” kampanyası, açıklanan beş prensip dahilinde yürütülüyor. 


Bu prensiplerden ilkini de “Çok sınırlı tiraj ve çok sınırlı satış süresi” ne karşı çıkma teşkil ediyor. 

Bazı ülkeler, zaman zaman, çikardıkları pul serilerinin tirajını, alışılagelmişin çok altında tutarlar. 
Meselâ Şili , Birleşmiş Milletlerin “Mülteciler Yılı” kampanyası ile ilgili hatıra bloku çıkardı. Ancak bu bloktan sadece üçbin tane bastı. 
Bu, en açık ifade ile, bütün dünyada, motif koleksiyonu yapanların sayısı- nın bir anda üçbine düşmesi anlamına geliyordu. 


Şili'nin çıkardığı bu bloku elde edenler, büyük kârlar sağladılar, Çünkü bir koleksiyoncu, ya çok yüksek fiyat ödeyerek bu pulu alacak veya 


koleksiyonunun eksik kalmasına ister istemez razı olacaktır. 

Durum, APS tarafından şiddetle protesto edildi. Ve bir anlamda, filâtelistlerin bu pulu **Yok kabul etmeleri” istendi. Yani içinde bu pulun bulunmadığı koleksiyona “eksik” gözü ile bakılmayacaktı. 

Karşı çıkılan bir başka şey de, yeni çıkarılan serinin posta merkezlerinde satışta kalış süresinin, alışılagelmişten kısa tutulması idi. 
Çünkü normal olarak, bir seri tedavüle çıktıktan sonra belli bir süre satışta kalır. Ve isteyenler rahatça, o süre içinde bu pulları, üzerinde yazılı olan fiyatı ödeyerek satın alırlar. 
Aksine davranış ise, normal kabul edilmez. Çünkü satış süresi çok kısa olursa, pul meraklıları bu pulları, ancak ikinci, hatta üçüncü ellerden ve tabii çok fazla para ödeyerek almak zorunda kalırlar, 

Satışta ancak bir gün kalan pulların dahi çıkarılmış olması, bu yolda tedbir alınmasını gerektirici bir davranış olarak kabul edildi. 


Pul sergisi açmak hiç de kolay değildir... 


PUL sergileri, özellikle meraklılar arasında yankılar uyandıran bir olaydır. Bu sergileri, yalnız filâtelistler değil, herkes zevkle gezer, 


Panolardaki renk renk pullar gözü okşar. Koleksiyonlarda yer alan parçaların altındaki açıklayıcı yazılar, konuyla hiç ilgisi olmayanlara da bilgi verecek düzeydedir. 

Aslında, pul sergisinin açılışı da uzun bir ön hazırlığı gerektirir. 

Sergi açılması konusundaki kararı PTT ile Türkiye Filâteli Dernekleri Federasyonu birlikte alır. 
Öncelikle serginin yeri ve açılış tarihi belirlenir. 


Sergi açılması kararı alındıktan sonra Filâteli Dernekleri Federasyonu, Filâtelist derneklerine yazı ile durumu bildirir. "Sergi Organizasyon Komitesi" kurulur. . . 

Bu arada bir "Sergi Komiseri" 


seçilir. Sergi (Komiseri, Organizasyon Komitesi ile Filâteli Dernekleri oüyeleri arasında resmi 


aracılık görevi yapar. Komitenin aldığı kararları anında iletir, onlara edinmek istedikleri *açıklayıcı bil- 


gileri verir. 
Organizasyon (Komitesi (o bir "bülten'' hazırlar. Bu bültende 


sergiye katılma şartları, değerlen- 


dirmenin nasıl yapılacağı, koleksiyonların gönderilmesi için verilen süre gibi temel bilgiler dışında sergi sonunda koleksiyonların nasıl geri alınacağına kadar tüm bilgiler yeralır. 


Sergiye katılmak isteyenler Organizasyon Komitesince bastırılmış “Sergiye İştirak Formu"' nu doldururlar. Bu formda, koleksiyoncunun kimliği ile koleksiyonun niteliğini belirleyecek sorular bulunur. İştirakçının kaç pano ile katılmak istediği ve koleksiyonunun o güne kadar yapılmış sergilerde aldığı derecelerde öğrenilir . Bu formlar Sergi Komiseri aracılığı ile Organizasyon Komitesine iletilir. 


Organizasyon Komitesi gönderilen formları inceleyerek sınıflara ayırır. ve (serginin o imkânlarını dikkate alarak, filâtelistlere kaçar pano ile katılabileceklerini bildirir. Sergiye katılacak kişiler buna göre koleksiyonlarını" hazırlayarak Sergi Komiserine teslim ederler. 


Pul sergileri normal olarak en az bir hafta halkın ziyaretine açık tutulur. Sonunda, belirlenen esaslar dahilinde koleksiyonlar değerlendirilir ve bir kısmına ödüller verilir. 


Filâteli Dernekleri zaman zaman sergiler açarak çalışmalarını 


halka duyururlar. Fakat 


sergi açmak uzun 


çalışmalar gerektiren bir 


iştir. Yukarıda bir pul sergisi görülüyor. 


İĞFERLİ PUL 


Amerika'da son çıkarılan pulda 
Birleşmiş 
Milletlerin 

askeri 

birliklerinin 

miğferi ve onun üzerinde Birleşmiş Milletlerin amblemi yeralıyor, Bu mavi miğfer güvenliğin sembolü 


olarak gösteriliyor... 


“Çiçekler toplar en güzelle 


Ne kadar güneşliyse ha 


BİZİM KOVANDAKİ 


Yumuşacık daki : 
Öper annesinin ellerinden 


Bizim kovandaki arı 


pembe, sarı 


Açılıp kapanır kana 
Ve takılmazsa bir örüm k 


Öper bapatalanı 
Bizim kovandaki arı 


Sabahları 
Çikarınca kovandan baş Bakar soluna m 
İyi bilir i işini > 
Süzülür gider bir mermi gil Üzüm bn 
Bizim kovandaki arının Diyecek yok arılığına 


Gözden geçirir yaptığı ba “Şu kadarını insanlar 

alsa.” der 
“Bize yeter şu kadarı 
“Ama burayı da alırlarsa “Ve uzun giderse kış “Göremeyiz bahahı | 
“Biraz daha çalışsınlar “Uyarmalı arkadaşları!” 


Ne zaman yorulsa ka si. 
Bizim kovandaki arı 
Hem kendini düşünür 
Hem insanları | | 


PENGUENLER HAFTALARCA AÇ-SUSUZ 
YAŞAYABİLİYOR 


# Bu garson kılıklı kuşların 


bazıları | metreden 


daha büyük 


$$ Kuluçkaya «Baba Penguen» 


yatıyor ve iki ayda 
20 kilo zayıflıyor 


* İnsanları öldüren soğuklar onları 


etkilemiyor bile... 


göğsü ile salına salına yürüyen 

penguenler Güney Kutup bölgesinin süsüdür. İri gövdeleri ile buzlar, karlar içinde dolaşıp duran bu güzel hayvanlar ayrıca son derece güçlüdürler. Kutupta, en zor şartlarda yaşarlar. 


Göğsü kanatları, kar beyazı 


İnsanın çok kısa sürede öleceği soğukluktaki suyun içinde 20 dakika kalabilirler. Pek çok balıktan daha hızlı yüzetler. Vücutlarındaki | kalın yağ tabakası ve sık tüylü kürkleri onları soğuktan korur. 


Avlanmak için kıyılardan çok uzaklara açılırlar. Dünyanın en soğuk bölgesi, onların hayat sahalarıdır. 
Haftalarca hiç yiyecek bulamasalar, vücutlarındaki birikmiş yağ sayesin- de yaşayabilirler. Aşırı soğukta aldıkları tek önlem, zaman zaman biribirlerine sokulmak olur. 


Bazılarının boyları bir metreyi bi- 


raz geçer. En fazla rahat ettikleri dönem, Güney Kutbu'nda yaz ayları kabul edilen Ocak ve Şubattır.Bu aylarda sayıları çok artan mürekkep balıkları ile diğer balıkları bol bol avlayıp güçlenirler. Yağlanırlar. Kendilerini, yiyecek bulmakta zorluk çekecekleri kışa hazırlarlar. 


Şubat ayının sonlarında yumurtlama bölgelerine doğru göçe başlarlar. Artık kutup yazı geçmekte, rüzgârın hizi artmaktadır. Gecelerin uzunluğu 17 saate çıkmış, gündüzler 
7 saate inmiştir. 


Penguenlerin göçleri bir ay kadar sürer, Mayıs ortalarında kutup kışı iyice bastırır. Gece 23 saat olur. 15- 
20 dakika alacakaranlıktan sonra ortalık aydınlanır. 20 dakika sonra tekrar alacakaranlık çöker. 15-20 dakika sonra ise yine gece bastırır. İşte dişi 


penguenler bu günlerde yumurtlar. 
Yumurtlayan dişi penguenler grup- 


lar halinde açık denizlere yönelirler. 
Yumurtaların üzerinde kuluçkaya yatma görevi erkeğindir. İki ay kadar sonra yavrular yumurtadan çıkar. 
Yavrular yaşamak için kuluçka döne- mi sırasında yaklaşık 20 kilo kaybetmiş babalarının sıcaklığına muhtaçtır. 


Dişi penguenler döner dönmez yavrularını babalarının yanından alırlar. Yavruları annelerine teslim eden erkek penguenler açlıklarını gidermek için hemen avlanmaya çıkarlar. Ve Ağustos ayı sonlarına doğru tekrar kilo almış, yağlanmış, güçlenmiş halde dönerler. 


Artık kutuplarda ilkbahar gelmiştir. Yavrular biraz gelişmiş, anneleri- nin yanında avlanmayı öğrenmeye başlamışlardır. 


Ekim ayı gelince yavru penguenler kendi başlarının çaresine bakacak kadar gelişmişlerdir. Anne artik yavruyu terkeder. 


Kutuplarda canlı kalabilmek kolay değildir. Kuluçka döneminde ve yumurtadan çıkışta, güçsüzler ölür gider. Ancak güçlü olanlar hava şartlarına karşı koyabilirler. Ve buzların, karların arasında salına salına dolaşır dururlar. 


Dükkânlara girip çıkarken... | 


Dünyanın en 


büyük bayrağı 


yaslamayı ( yapabiliriz: 


El 


Dünyanın en büyük bayrağı 3 
Temmuz 1976'da New York'ta kullanılmıştır. Verranzo Narrows köprüsüne asılan bu dev bayrağın boyu 59, eni 102 metre idi. Kumaş ağırlığı ise 1,5 ton geliyordu. Bayrağın kapladığı alanın ne kadar geniş olduğunu anlatmak için şu kı-Bayrağın kapladığı alana, her biri 100 metrekarelik 60 tane apartmanı yan yana getirmek mümkündür. Kırmızıbeyaz çizgilerin her birinin kalınlığı 5,5 metre olan bayrağın yıldızlarının çapı da 3, 34 metredir. 


Gerek büyüklerinizle, gerek kendi başıniza dükkânlara sık sık girip çikiyorsunuzdur. Alış-verişin kendine ait kuralları olduğunu biliyorsunuz elbette. Ancak zaman zaman gözden kaçan bazı davranışlar olabiliyor. Birkaç örnek verelim: 

» Daha önce dükkâna gelen müşterileri düşünmeyerek hemen tezgâhın önüne geçip isteklerinizi sıralamak. 

* Satıcının işini zorlaştıracak gereksiz konuşmalara girmek. 

e Satış için sergilenen malların hepsini teker teker yoklamaya kalkışmak, herşeye el atmak. 

Terbiyeli kimseler, buna benzer hatalı tutumlardan kaçmaya çalışırlarsa hem toplum içinde mahçup olmaktan kurtulurlar, hem de çevrelerinden saygı ve ilgi görürler. 


| Küçük Anne 


DOKUZ yıllık hayatının en zor gününü yaşıyordu Yasemin. Şaşkın ve tedirgindi. Titreyen elleri, dolaşan ayaklarıyla evin içinde dolaşıp duruyor, odalara, mutfağa boş yere girip girip çıkıyordu. İşe nereden, nasıl başlayacağını bilemiyordu. Zihninde bir yığın konu dansediyordu sanki... “Acaba annesi nasıl olmuştu?.. Aniden rahatsızlanıp hastaneye kaldırılalı saatler geçmiş, ne ondan, ne babasından hiç bir ses çıkmamıştı...” 

Huysuzlanıp, ağlamaya başlayan 3 ve 5 yaşındaki kardeşleri bir an sorumluluğunu hatırlatıp, Yasemin'in işini yönlendirdiler. “Her şeyden önce onları doyurmalı, annesinin yokluğunu hissettirmemeliydi...” 

Yemekten sonra küçüğün altını değiştirip, ikisini de uykuya yatırdı. 
Bulaşık tabaklarını yıkayıp ortalığı topladı. Daha yıkanacak bezler vardı... , 

Henüz kendisi bir şey yemeğe vakit bulamadan kardeşleri uyandılar ve annelerini arayıp ağlamaya başladılar. Yasemin onları (küçük bir anne gibi) oyalamağa çalışırken: “Oh, anne olmak ne zormuş..” diye düşünüyordu. “Evcilik oynarken yapılan ev işlerine hiç benzemiyordu... 
İnsan nasıl da yoruluyordu...” 

Yasemin, annesinin bir an önce iyileşip kendisini bu yükten kurtarması için dua ediyordu. Hatta 


© 


bundan böyle onun her işine (itirazsız) yardım etmeğe karar verdi “Demek ki sevgili anneciği her zaman böyle yoruluyordu..” 

Yasemin akşam olunca yorgunluktan yatağına bile gidemedi. Oturduğu yerde dalıp, sabaha kadar uyudu. 

rtesi gün annesinin dönmesini, hiç değilse iyi haberini beklerken babası yalnız geldi. Yüzü sapsarı ve bitkindi. Hiçbir şey söylemeden öteki odaya geçti. 


Yasemin babasının peşinden gidemedi. Anlatılmaz korkunç bir duyguyla olduğu yerde kalakalmıştı. 
Sanki bütün vücudundan elektrik akımı geçmiş gibi sarsılmış, çarpılmıştı. “Annesi ölmüş müydü!... 
Güzel, tatlı, sevgili anneciği yok muydu artık...” Yasemin hiç bir şey düşünemez, hissedemez oldu bir an... 

Neden sonra, salonda ağlayan küçük kardeşinin sesiyle kendine geldi. Şuursuzca o tarafa yöneldiğin- de, hissettirmemesi onları üzmemesi gerektiğini düşünerek: 

-Anne üç güne kadar gelecekmiş! dedi. 

Aynı anda bu avuntuya kendisinin ihtiyacı olduğunu, öyle olmasını kendisinin istediğini düşündü. “Şimdiye kadar ne mutluydular, hayat ne kadar güzeldi..” 


Gözleri kardeşlerine gitti. Ağlamamak için kendisini zorluyordu. 

- Yemeklerini i yer, uslu olursanız belki daha da çabuk.. diye ekledi. 

Mutfağa gidip, ocaktaki tencerenin başına vardığında bütün vücudu titriyordu. Haykıra haykıra ağla- 


mak geliyordu içinden... Kendini tutup, yutkundu. “Her iş ne kadar basitmiş...” diye düşündü. 

Anneciğinin yokluğu yanında, bu güne kadar duyduğu acılar, sıkıntılar gülünç geldi Yasemin'e. 
“Onun varlığı, sıcaklığı, sesiyle her şeye göğüs gerebilirdim...” diye geçirdi. “Tek yaşasaydı, her işi ben yapsaydım...” 

Bu sırada babası yanına, mutfaga gelmişti. Elindeki paketi göstererek, telâşla: 

- Annenin bazı eşyalarını aldım, dedi. Doktor ameliyata gerek gördü, 


sanırım bir hafta kadar orada kalacak. 

Yasemin kulaklarına inanamıyordu: 

—Amelivat mı?!.. diye kekeledi. 

Babası: 


-Evet ama üzülecek bir şey yok, küçük bir müdahale, diye teselli etmeye çalıştı. 

Yasemin duymuyordu bile. Babasının kollarına atılarak, (artık kendini tutmaya gerek duymadan) katıla katıla ağlamağa başladı. Abla olduğuna, kardeşlerine örnek olduğuna aldırmıyordu. “Niye üzülsündü. 
Annesi yaşıyordu ya.. Bu bir müjdeydi...” 


Babası, olgun, sakin kızının bu çocuksu davranışı karşısında şaşırmış, sese koşup g en kardeşleri de korkup ağlamağa başlamışlardı. 

Yasemin dönüp kardeşlerini kucaklayarak: 

-Susun! dedi. Sus , annemiz bir hafta sonra gelecek. Vallahi de, billâhi de gelecek... 


İLK DRAKULA ©» 


Yazan ve resimleyen ŞAHAP AYHAN 


ÖZET : Tengiz'in küçük kızkardesi İpek kaybolmuştu. 
Tengiz onu aramak icin Drakulahın sakosuna gelmişti. 
Drakula, küçük bir kızın annesini aramak üzere satoya gelmesiyle kulenin tepesine kaçmıstı.Küçük çocuktan korkan Drakula da bir hortlaktı. 


BURAPA BİLE 
TEHLİKEPEYIM. 
BU KIZI NASIL YOK 
ETSEM 7 AMAN 
NEYSE... GECE- 
YARISI OLUYOR: 

ARTIK KILIK, 
PEĞİSTİRE - 
BİLİRİM, 


NEREDEN 
Çı NE 
L 

kız 7 


4 Tekla kulenm 
cpesinz kaçtığı halde dan titriyordu. Kız örada oldukca şatoya girz - mezdi. 


.n 
MM 


zat) 


Laf, 
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SİMDİ UZAK - 
LASAYIM.CO- 
ÇUKTAN VAKTIN- 
DE KAÇMASAY- 
DIM BEN DEKÜL 
OLLIRDUM. 


Yakında; simsiyah görünen kizil kara küylü kurklardan meydarta gelmis bir sürü vardı. 


Tengiz, yakınından gecen yarasayı pek önemsemedi. 


kızı SA- 
TOMDAN UZAK. 
LAŞTIRMAK İÇİN 
KURTLARI SA- 
LAYIM BARİ. 


AMMA 
PA BÜYÜK 
YARASA... PEMEK- 
Ki BU MEMLEKETİN 
YARASALARI COK 


Esrarengiz bir kor ku icimde kosus- 


SİMDİ 
BUNLARI ŞA- 
TOA SÜRÜP 

KIZI PARCA- 
LATAYIM. 


Yarasadar onlar da ürkküler. 


TAMAM... 
OLDU .POĞRU 
SATOYA KOŞLU- 
YORLAR. LÂNET 
OLASI ÇOCLIĞDN 
İSİ BİTİK SAYI — 
LIZ.ONU FAR - 
CA PARCA 
EDERLER. 
BENİ KURTA- 
RIRLAR. 


Tengiz çaresizlik icinde seyrediyordu... Kiz kurtları görünce, bir çığlık atarak karınla basladı. Ayunun dışına zor kacabilmisti. 


© CAMELIYA 
İNEMEM . BÜTÜN 
GEÇİTLER KARALI, 

ZAVALLI ÇOCUK..MAY Tİ... 
BU SESLER DE NESİ 7. 
ULUMALAR İSİTİLİYOR, / 

EYNAL ,EYVYAR İİ. 5 

KURTLAR / 


ANNECİĞİM 7 
İMPATT : ATKİI- 
MLATAYIM BA 
KURTLAR BİRAZ 
ONUNLA OYA - 
LANSIN: 


) Kurklar da yetisigiz, dışa ba. yorlar. Onu yak ikan pencereye iamak üzereydiler. 
kostu.Ay ışığında Tengiz. olayı dehseatkızın yüzünü kanı- le kdkip ediyordu... 


yinca irkildi... 


AMAN 
ALLAHIM... 
Ö BU İPEK. HEEEYİ. 
İPEK TİPEK/.. KAC/ 
PAHA HIZLI KOŞF izi öy 
I. 


Kurtlar 


tiler /.. Yıld 


rım lan 


ÇEKİLİN 
YAHU. KURT 
PİSİNDEN 
GIPIKLANI- 
RIM. 


Del ar, bir 

ürkeklik İçinde duraksadılar v2 


g donup kaldılar; 


Tam bu anda çok garip kir 
Sey oldu. Yanda- ki tepede, ayın 
Önünde çok iri 
Boz. bir kurk göründü. Müthiş, bir sesle uludu.. 


© DEVAMI HAFTAYA 


ÖZET: Hugo Kala yeni buluşunu meslekdaşlarına deney Yaparak gösterir. Deney esnasında profesör Daniel yaralanır. Profesör Ozrak'la kalan Luk deneylere devam eder. Luk ve Lora ışığın küb üzerindeki tesirini incelerken, Ozrak farkında olmadan makineyi Çalıştırır. 
Alarm sesine gelen Kala ve yardımcıları olay karşısında dehşete düşer... 


BU GENÇLER KİMSE DOKUNMAY HAYAT EE, IŞINLARIN ALTI-| İSIN ONLARA/Bü-/ 0RTİSİ vok. 
NA NASIL GEL-| |TÜN SORUMLU - eyy DİLER ”? KORKUNC nl SİN ONRINI ANLAMA; BİR SEY BU/ DE- K OYZ 
NEY BİTKİLERİ 

EBU IŞINLARIN 

İKİSİNE BİLE PAJ 


BANA YARDIM ç İ a 
EPİN HER ŞEYDEN ii i İN | CaBuK KARAR VERİ-ÖNCE PROJEKTÖR- N YORSUNUZ POSTUM... 
LERİ ŞÖNPUR> eşi f p YAŞIYORLAR TAMA EN : (e “| v W NASIL... NASIL... 


d OZRAK 
TABLONUN 


ÜZERİNE pü- 

A ŞÜNCE BÜTÜN 

PROJEKTÖRLER 

NM me 
SE 


SİZ SU ZAVALLI OZ- 
RAK'LA MESGUL 

OLUN BEYLER... BEN 
BU GENCLERİ ACE - 
LE MUAYENE ET- 


KENDİLERİNE GELİ - 
YORZLAR AMA... 
HAYIR,OLAMAZ / çok FECİ BİR 
ŞEY OLMALI £ 
İNSALLAH YA- 

NILIYORUM- 


AMAN TANRIM” 
EEYNİMDE SİMŞEKLER 
CAKTI SANKİ..NE 


EVLÂTLAR... 

YÜZÜNDE BUGÜNE KAPAR 

HİÇ GÖRÜLMEMİS BİR KAZA- 

DIR... BURADA İSTEYEREK 

KALDIM .HARIKLILÂDE BİR SEYİ DOĞ 


BiR SEYANLAI 
MİYORUM,AMA MAX 
DEM ki İSTİYOR - 

SUN. 


IŞIKLAR... 
HEPSİ BiRDEN 


KALA, BİR SEY . 
SÖYLEMEK İSTİ- 
YORDUN GALİBA... 
VÜCUDUMUZ 
ISINLARLA |, 
DOLDU DEĞİL. 
Mi “7 HALİMİZ NE 
OLACAK ŞiMDpi 7 


BİLDİĞİN SEYİ Biz 


PEN SAKLAMA... 

BEN SU ANDA KEN- 

PİMİ COK İYİ HiSs-SEDİYORUM... 


AMA ÖLMEDİK...SEN © DE..BURADAYDINIZ DEĞİL 
Mi KALA 7 PROJEKTÖRLE- 
Ri SEN Mi SÖNDÜRDÜN 7 


HAYDİ DOSTUM 
GERCEĞİ SÖYLE! 
SOKA PAYANIRIZ 74 


BİR POKUNU- 
VER. 


m 


KALAİ LORA 
PARMAKLARIM PO- 
LABIN İĞINE GECİ- 
VERDİ... OYSA HiÇ 

Biz POKUNMA 

HİSSİ PUY- 


BU IŞIKLAR ç İN 

İİ YAPIMIZI DEĞİS - DAN HİCBİR DEĞ - TİRZDİ.. NE OLDU SİKLİSE UĞRAMA-BİZE KALA PiK.AMA BİR SEY. 

LER OLDU. 


MAK İSTİYORUM. 
SİZE ANCAK TAH- 


EVET,BİRZ MUCİZE BU VE BU YUZ- 

PEN Hiç BİR SEY KÂYBEDİLMİŞ DE- 

&iL.BU SIRRI ÇÖZMELİYİZ. BANA 

YİNE ESKİSİ GİBi GÜVENECEK MİSİNİZ. 7... 


İ/ ESyAYA poKunA - 
Mİ MAYACAĞIM 7 BU. 

) İNANAMIYO - 
> RUM... > 


DÜNYADAKİ ESYALAR 
ARASINDA İLİSİKİLER KE-SİLMİŞ BULUNUYOR, SİZ. 
ARTIK BİZİM BAĞLI OL- 

DUĞUMUZ KUZALLARA 
BAĞLI DEĞİLSİNİZ... 


AMA KALA... ÖL- 

MEDbik ki, YASIYO- 

RUZ 'YAŞIYO- 
BUZ Jİ 


BUGÜNE KADAR 
HİÇ BİR TARAFTA GÖRMEDİĞİMİZ VE BİL-MEDİĞİMİZ. IŞIik PALGA-LARI GARPTI Sizi..BİimR-PEN, MEVCUT OLMAYAN 
Biz DÜNYADAKİ Puzur- 
MA GYLLAN» 


AKIL ALMAZ 


MÜMKÜN OLAN 
BİR PURLM- 


HERŞEYİ DENE- 
YECEĞİZ ..FAKAT | DAyız KALA DOKUNMA HİSSİ- | Biz GERCE-NİN YOK OLUŞU İSİ| GiN BISINPA-SÜÇLEŞTİRECEK..İ yız. GALIBA BESLENME ME - | Biz YASAYAN-SELEMİZE PE BİRİ JARIN BiR CARE BULMA - YANSIMASI, 
Z BİRE AKSİYİZ. 
N Gi&i GELİYOR 


GECİRECEK 


SU YAZI 7 HAYRET. 


MAKİNESİNİ V işik SACAK KURTAR Bizi ) KALDIRMAK JsiR Toz oLu- BELA LAL ANAL AĞ İSTEDİM VE-#). VERZMİSİZ < iM ..KÂBUS 


HAKİM OL...PA- 
NİGE KAPILIR - 
SAN, İŞİMİZ GÜÇ-LEŞİR.ANLIYOZ y/ 
MUSUN LORA? 


Çok KABA DAVRANIYORSUN 
KALA / ZAVALLI KIZ SİNİR 


MU GÖRÜYORLUM / 
YOKSA ( DOĞRU OLA 
MAZ BUNLAR 7. 


BENİ İYİ DİNLE | 
VE YAPZAK GİBİ 
TİTREMEKTEN 
VAZGECİ ZATEN 
BAŞIMIZ YE TERİ 
KAPAR PERDE 
GIiRDi 


FAybAsı Eyi VÜCUDUNUZA GİREN 


OLDU LUK” RAPYASYONLARDAN BİR 


EVET, . AFFEPERSİNİZV Cip, KISMINI TESPİT EPEBİLİ-ONUN İGİN AZ DAHA AVA- > BİM. SANIYORUM Şu TOZ BAĞIRDIM m YAMAZDIM.ZA 


BUNA İMKÂN VERECEK, 


KESİLİYOZDU. TEN SİZE POKUN AMA ZÂMAN GEREK. 


PROJEKTÖRLERİ 
Bu TOZA ÇEVİRECE 
GiM...BLU SALONDA , 
BULUNAN HERSEYI, ELURO-KRİSTAL/İN 

BÜTÜN İMKANLA- 

RINI KULLANARA! 


SAĞ MANIN MÜMKÜN 
OrU? OLMADIĞIN in 


EDECEGİM... EU İŞ 
BİTMEDEN BU SALo- 
NA HİÇ KİMSE GiREME-YECEK...UZGÜNÜM AMA, 


SIZ DE BiR SÜRE 
KİMSE İLE GÖRÜ - SEMEYECEKSİNİZ. 
ÇÜNKÜ Siz HERKES 
İÇİN BÜYÜK TEHLİKE 
TEŞKİL EDİYORSUNUZ... 
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Hayvanseverlerın yaptığı incelemelere göre 

hayvanların 

ayak izleri karakterlerini belli ediyormuş... 


IN 


Hayvan izinden 
, belli olur 


. 

İk insan toplumlarının en iyi anladıkları şeylerden biri de hangi izin hangi canlıya ait olduğunu bilmekti. Bu sayede yaklaşan tehlikeyi ya da avlarını daha iyi öğrenebiliyorlardı. Ancak günümüzde de hayvan izlerini tanımak meraklı işlerden biri kabul ediliyor. Özellikle avcılar için. 

KARAKTERİNİ BELİRTİYOR 

Hayvanseverlerin yaptığı tespit- 


lere göre, her hayvanın izi kendi karakterini belirtiyor. "At'ın ayak izin- 


de dostluğu, kedininkinde sevimliliği, sincabınkinde de ele-avuca sığmazlığı bulabilirsiniz" diyen hayvanseverler bu örnekleri çoğaltmanın mümkün olduğunu söylüyorlar. 


"hayvan izinden belli olur" sözünü hatırlatan hayvan meraklılarına göre, ayak izi hayvanın sadece karakterini değil, diğer özelliklerini de söylüyor. Meselâ, yaşını, ağırlığını. Tabii, herkese degil. Bunları anlayabilmek için uzun süre hayvanların ayak izlerini incelemek gerekiyormuş. 


29 AĞUSTOS 1980 


CUMA GÜNLERİ YAYIMLANIR Türkive'nin en küçük haftalık gazetesi 


m Mini 


* Osmanlı arşivlerinde bulunan ilgi çekici bir araştırma raporuna göre: 


Türkiye'nin altında petrol var 


İstanbul'da yayın- zamanında yapılmış bir lanan Türk (ODünyası petrol O araştırmasının Araştırmaları (o Dergisi” (o raporu açıklandı. 


nin son sayısında, Osmanlı (o İmparatorluğu 


Başbakanlık Arşiv 


Zafer Bayramı bu yıl da askeri törenlerle kutlanacak. 


30 Ağustos Zaferini törenlerle 
kutluyoruz 


30 Ağustos Zafer 
Bayramı, yarın bütün yurtta, yavru vatan Kıbrıs'ta ve dış temsilciliklerimizde o düzenlenen törenlerle kutlanacak. 

Bilindiği gibi, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yurdumuzu işgal eden düşmanlara karşı, Ankara'da kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti harekete geçmiş ve Yunan kuvvetlerini 1. 


İnönü, İl. İnönü ve Sa-Karya muharebelerinde bozguna (o üğratmıştık. 


Nihayet, . 26 Ağustos 
1922 günü "Büyük Taarruz"'u başlatan kahra- 


8) 


man ordumuz, 30 
Ağustos 1922 günü, 


Başkumandanlık. Meydan | 


Savaşı'nda Yunanlıları ezip dağıtmış, 9 Eylül günü de İzmir kurtarılarak harekât tamamlanmıştı. 


58. yıl kutlama programı, yarın Sabah Anıt-Kabir'e çelenkler konulması ve saygı duruşunda bulunulması ile başlayacak. 

İllerde ve ilçelerde askeri birliklerce geçit törenleri, gece de fener alayları düzenlenecek. 


Trud dergisinde yer alan habere göre, Kuybişev şehrinden bir bahçıvan dev bir salatalık ye- 


tiştirmeyi başardı: Uzun- | 


luğu 1.70 metre ve ağırlı ğ18 kg. 

Verilen biiziye göre, dev Salatalık "Lezzetli ve çabuk üreyen" türden. 
Denemeler olumlu sonuç verdiği için, bu salatalık bol miktarda yetiştirilecek ve manavlarda kilo halinde satılacak. 


Genel Müdürlüğü'ndeki bazı belgelerin incelenmesiyle ortaya çıkan rapora göre Erzurum'a bağlı Tercan ilçesinde zengin petrol yataklarının olduğu ve bu petrollerin borularla Karadeniz'e nakli için çalışmalara başlandığı bildiriliyor. Raporda, Trakya, İzmit ve İstanbul'un Balat semtinde de petrol bulunduğu kaydediliyor. 
Ayrıca İskenderun civarındaki zengin (o yataklardan bahsedilerek burada bir rafineri kurulması çalışmaları anlatılıyor. 


o 
Her 10 


dakikada bir 


trafik kazası oluyormuş 


Yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye'de her 10 dakika- 


da bir trafik kazası meydana geliyor. 


İlgililer 1973 yılında, her 21 dakikada bir trafik kazası olduğunu, böylece 7 yıl içinde kaza miktarının iki mislinden fazla arttığını bildirdiler. Kazalarda hayatlarını kaybedenle- 


rin sayısı ise, yılda 6120'ye yükseldi. 


Öte yandan, her trafik kazası, milli ekonomimize ortalama 63 bin lira,zarar yüklüyor ve bir yıl içindeki zarar miktarı 


1,5 milyar lirayı aşıyor. 


İstanbul İl Trafik Komisyonu'nun tespitlerine göre, kazaların başlıca sebepleri, trafik kurallarına uymamak, aşırı hız, dikkatsizlik ve alkollü araç kullanmaktan ileri geliyor. 


Gazete 


1984 Olimpiyatlarının maskotu 
«Sam» basına tanıtıldı 


Afganistan'ın işgalini protesto etmek maksadıyla 1980 Moskova Olimpiyatları'na katılmayan Amerika Birleşik Devletleri, 1984 Olimpiyatları'- nın hazırlıklarına başladı. 1984'de Los Angeles şehrinde düzenlenecek Olimpiyatların maskotu olan "Sam"' düzenlenen bir törenle basın sr larına tanıtıldı. 


Dünyanın en değerli çamuru bizde 


* Danimarkalı uzmanların -yaptığı araştırmaya göre Haliç'in çamuru dünyada bir tane! 


Danimarka | Krali- duğu ve dünyada sera- 


yet Akademisi uzmanlarının yaptığı tahlil sonucu, Haliç çamurunun olağanüstü özellikler taşıdığı ve dünyada eşi bulunmadığı anlaşıldı. 


Uzmanlar,  İstan- 


buldan O götürdükleri çamur numunesini, 
Akademi O laboratuva- 


rında incelediler ve bir rapor hazırladılar. Raporda, Haliç çamurunun seramik yapımına son derece elverişli ol- 


mik yapımında kullanılan bütün toprak cinslerinden de üstün özellikler taşıdığı kaydedildi. 

İlgililer, bu durumun karşısında, dünyadaki seramik fabrikaları ile temasa geçildiğini bildirdiler. Böylece, İstanbul'un ortasında bir bataklık gölü halinde olan Haliç, yıllar sonra Türkiye için döviz kaynağı haline gelecek. 


Ülkemizden ve dünyadan en son haberler 


islâm Gençlik Kongresi Çanakkale'de 


Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın teşebbüsüyle Dünya İslâm Gençliği Kongresi, yarından itibaren Çanakkale'nin İntepe bucağı gençlik kampında toplanacak. 
Kongre, 5 Eylül tarihi- ne kadar devam ede- 


cek. 


Hicret'in 1400. yılı dolayısıyla, (o dünyanın her yerindeki Müslüman gençlerin bir araya gelmesini sağlayacak olan kongreye, o konferans vermek üzere şöhretli kimseler de çağrıldı. 
Davetliler arasında Suudi Arabistan Haberleşme ve Yayın Bakanı, 
Kuveyt Evkaf Bakanı, 


Malezya Başbakan Yardımcısı, İslâm Konferansı'nın üç Genel Sekreter Yardımcısı, İslâm Dayanışma Fonu Başkanı ile Riyad, Medine, Güney Afrika ve Temple Üniversitelerinin rektör ve profesörleri de bulunuyor. 


Dünyada ilk defa olarak böyle büyük çapta bir organizasyonun gerçekleştirildiğini | belirten Gençlik ve Spor Bakanlığı (o yetkilileri, 


masrafların Dünya İslâm Gençliği Assamblesi tarafından ödeneceğini ve Türkiye'ye büyük miktarda döviz gireceğini söylediler. 


Yakut ailesinde 

> bütün | çocuklar 

ressam 


Birinden güzeldi resimler. Cıvil cyildi. Yapanın gayret ve kabiliyeti hemen anlaşılıyordu. Birbirine benzeyen resimlerin altındaki imzalat: Dalca ve Fezay. Resimlerde- ki benzerlik boşuna değil. Çünkü Dalca ve Fezay Yakut ikiz kardeşler. 


Henüz 11 yaşına basan ikiz ressamlar, gelecek için ümit veriyor. 


"Resim yapmak en büyük zevkimiz" diyen kardeşler, boş zamanları- nın tamamını resim yaparak geçiriyor. 


Dalca 


Fezay 


İki su damlası 

gibi birbirlerine benzeyen ikizlerden Dalca'nın henüz yedi yaşındayken yaptığı bir resim (En yukarıda) ve Fezay'ın yine aynı yılda yaptığı kendi portresi 


YARIŞMALARDAKİ 
BAŞARILARI 


Yakut kardeşler, yarışmalara daha beş yaşındayken katılmaya başlamış» lar. 1977'de bir bankanın açtığı yarışmaya ikisi de katıldı. Dalca, kendi grubunda İstanbul birincisi, Fezay da ikinci oldu. Aynı yıl Moskova'da düzenlenen bir sergide eserleri sergilendi. 


Bütün yarışmalarda en büyük çekişme iiâsinin arasında oluyor.-Aldıkları dereceler de birbirine o kadar yakın ki.. Meselâ 1978'de yine bir bankanın açtığı yarışmada Fezay 3'üncü olurken, Dalca hemen onun ardından gelen dereceye, "Beğeni" ödülüne lâyık görüldü. 

Birçok yarışmada buna benzer s0- nuç aldılar. Her yarışmaya birlikte katılıyorlar ve birbirine çok yakın dereceler alıyorlar.. 


ÜÇÜNCÜSÜ DE YETİŞİYOR 


Dalca ve Fezay'dan sonra ailenin üçüncü ressamı da yetişiyor. Özgür Yakut, henüz altı yaşında ama, ablaları gibi o da resme çok meraklı. 

"Bu gidişle, ev, ortak resim atelyesine dönecek" diyen anne Yakut, bu durumdan hiç de şikâyetçi değil. 
Çocuklarının iyi bir ressam olmalarınt o da istiyor ve ümitle bekliyor. 
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"SIZ NUMARA Z 
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PAST REP.ARAMİI ARAZİŞİNDE Ci-NAYETTEN 5 YILA MAHIKÜM.MAKTÜUL RUSSEL POBES,ARANAN BİR KATİLDİ. 
JONLUN İÇİN CEZAN HAFİFLEDİ.. YİRMİ AY ÖNCE TUTUKLANDIN DE- 


EVET EFENDPİM,. 
AMA BANA YİRMİ 
YIL GİBİ GELİYOR 
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İyi ARKADAŞLARIN VARMIS PAST. 
SENİN İÇİN ÇALIŞMAKTAN GERİ KALMAPILAR , SAYISIZ DİLEKÇE - LER YAZIP KOPYALARINI SE-NATÖRLERE GÖNDERDİLER.Sİ-LAH ARKADAŞLARIN SENİ KO- 


BUNU BEĞENDİM DİYEMEM... AMA SONUÇ 

ALDILAR. BU SABAH EMİR GELDİ.İŞTE 

SALINERİLMENİ SASLAYACAK KAĞIT- 

LAR.İMZANI AT VE CEK GİT. SA- 

NA TREN BİLETİNİ VERECEKLER. 

KURTULDLUN,EVİNE DÖNE-CEVSİN BAST.. 


EVANSTON 'DAN AYRILALI İki SAAT OLDU... PİAMONMİLLE'E ULAŞTIK... SONRA YESİL DERE” b. VE VARACAĞIZ, z 


PAHA SONRA 


SİLNERGLUÇ ,ONUNNY7 ÖTESİNDE BİR MO- 
LA VERECEĞİZ... 


İSTEPİĞİNİZ YERE 
ÖĞLEN VAKTİ 


ULAŞIRIZ BA 
YAN.» 


KASIM 
YAĞMURLARI PA 
BAŞLAMAK ÜZERE 

EVLÂT. REP'İN BIZiM- 
LE OLMASI iYi... HİÇ OLMAZSA KIŞA HA-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ŞİŞMANLIĞIN SEBEBİ 


Oldukça şişman bir adamla TV spikeri röportaj yapıyordu. 

-Nasıl bu kadar şişman olduğunuzu — açıklar mısınız? 

-Yemekle ilgili; görgü dersleri vererek. 


Rifai PİŞKİN-BARTIN 


KURUMUŞ AĞACA 


Bir zamanlar sen de kimbilir ne şirin 

Kalın kalın dallarla, yemyeşil yapraklarla Tabiatı süsleyen doyumsuz bir manzaraydın O'güzelim dallarında yemyeşil yaprakların Kimbilir kaç defa çevreyi süslemişti 

O güzel meyvaların kimleri beslemişti Gerçekten çok üzücü şimdiki halin 


İlkbahar aylarında filizler sürüyordun Açıyordun çiçekler, meyvalar veriyordun Kimbilir kaç kuş dallarına kondu, uçtu Bu dünyadan sen de geldin geçtin. 


Ömer KAHRAMAN-BURSA 


Sizin 
Gönderdikleriniz 


Tübâ ERAÇIKBAŞ-İSTANBUL 


İYTAMA BEN ŞiMpi 
BURAYA ÜYE OLMAYA 
NASIL SİRECEĞİM2?. 


ÜYE OLMAYA 
GİREMEZ 


akm 
İLMAZ. 


Mahmut YILMAZ 


NEDEN YAPILMIŞ 


Öğretmen bir öğrenciye sor - du: 

-Bazı kumaşlar sun'i bazı kumaşlar da O hakiki yünden yapılır. 
Bunları nasıl anlarsın? 

Öğrenci düşünmeye başlayınca öğretmen: 

-Meselâ senin pantolonun hangi kumaştan yapılmıştır? 

-Babamın eski pantolonundan efendim. 


Ayhan UÇAR-GEBZE 


BİR YER DÜŞÜNÜYORUM ö 


Bir yer düşünüyorum Sevgiler ülkesi 

Bir yer düşünüyorum 
Selvi ağaçlarıyla dolu 
Bir yer düşünüyorum 
Suların çağladığı 

Bir yer düşünüyorum 
Herkes sevdalı 

Bir yer düşünüyorum 
Mutlu çocukların bol olduğu Bir yer düşünüyorum 
Her zaman hülyalarımda 
Bir yer düşünüyorum 
Çıkmaz rüyamda. 


Fâtih C. AYDIN-İSTANBUL 


Aksel ATAY-BURSA İ 


Bilmece - Bulmaca 


Hangı ayak hangi başın 


Üstte 1,2,3ve4 numara ile gösterilen kişiler bir takım hareketler yapıyorlar. Onların yaptıkları hareketlere bakarak, altta A,B, C ve D harfleri ile gösterilen ayaklar- dan hangisinin, hangi kişiye ait olduğunu bulabilir misiniz? 


X 

Or, Bi- 
(ax | r 
Iş size kaldı 


Bu işlemlerdeki rakamların bir kısmı silinmiş. 

Bizden istenen boş olan yerlere uygun rakamları koymamız. Eğer hangi kareye hangi rakamı koymamız gerektiğini doğru olarak bulabilirsek, soldan sağa ve yukarıdan aşağı bütün işlemler doğru çıkar. 


vi 
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Şatonun gölgesi 


Ressam önce bir şato resmi çizmiş. Sonra da şatonun etrafını çeviren su dolu hendeğe yansıyan görüntüyü yapmış. Ancak şatonun kendisi ile suya akseden görüntü arasında tam 10 fark var. Biraz dikkat ederseniz bunları bulmanız mümkün. 
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tek karelik yatma yeri düşecek. 


ler. Bir de siz deneyin bakalım. 


AM e Sek e 
Hangi Başkentlere uğrayacak 


Uçak Ankara'dan O kalktıktan sonra kaptan pilot, hostesin eline üzerinde bir sürü harf bulunan bir kâğıt tutuşturdu. Uçağın uğrayacağı başkentleri yolculara bildirmesini 


istedi. 


Pilot bu başkentlerden birinin, Osmanlı İmparatorluğu döneminde- ki isminin “Kalemeydan” olduğunu ve şehrin, Tuna ile Sava ırmaklarının kaynaştığı ovada bulunduğunu da hatırlattı. İkinci başkentte Nato sekreteryasının olduğunu da sözleri- 


ne ekledi. Üçüncü başkent İskandinav ülkelerinden birinin. 


Aşağıdaki harflerden yararlanarak bu başkentlerin hangileri olduğunu bulup hostese yardım edebilir 


misiniz? 
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7 hayvana 7 şer karelik 7 yör 


49 eşit parçaya ayrılabilen alan- 
da yedi hayvan barınıyor. Hayvanat bahçesinin müdürü, hayvanlardan her birine eşit yer ayrılmasını istedi. 
Ancak müdür bu emri verirken bir de şart koştu. Her hayvana eni iki, boyu üç karelik gezinti alanı ile buna bağlı 


Mühendisler düşünüp taşındılar ve müdürün istediğini yerine getirdi- 


Eğlenceli bir oyun 


Dört tane 1 liralık ile dört tane 
50 kuruşu bu şekilde biraz aralıklı 
olarak dizin. s 

Bizden istenen paraları dört harekette ©6©g vee şekline getirmemiz. 

Yani dört tane lirayı yan yana, dört elli kuruşluğu yanyana getirecek © — şekilde hareket etmemiz. 

Yalnız bu işi yaparken her harekette yanyana duran iki parayı birlikte hareket ettirmemiz ve diğerlerine dokunmamamız şart. 

Nasıl yapılacağını biraz uğraşarak önce siz iyice öğrenin. Daha sonra arkadaşlarınızdan, bu oyunu yapmalarını isteyebilirsiniz. 


Burada gördüğünüz palyaço resminin bir özelliği kalemin hiç kaldırılmadan çizilmiş olması. Buna bakarak resmi çizmeye çalışın. 
İlk çizişte pek benzemese de zarar yok. 
Maksat vakit geçirmek nasıl olsa. 


